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Nieuwe leerlingen 

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs 
Nardos, Sijme, Ruben, Denley, Sveta en Daan. Op 
de peutergroep verwelkomen wij  Bella, Minthe, 
Jhian, Livia. We wensen hen en hun 
ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe. 
 

Nieuws van de ouderraad 

We zijn alweer druk bezig met het mee helpen 
organiseren van de paasviering. Op donderdag 17 
april wordt de paasviering in de klassen gehouden. 
Verder gaan we als OR nadenken over een 
zomerfeest eind van dit schooljaar. 
 
Bag2School 
Het mooie weer komt er weer aan, wij ruiken de 
lente al!! Tijd om de kasten weer eens uit te 
pluizen. Mocht u kleding, dekens, knuffels kwijt 
willen bewaar dit dan voor onze bag2school actie! 
De opbrengst van de bag2school actie kunnen wij 
erg goed gebruiken. Op donderdag 3 april om 
18.30 - 20.00 en vrijdagochtend 4 april tot 
8.45 staan wij weer klaar in de hal van ons IKC om 
de kledingzakken aan te nemen! 
 
 
 
 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Na onze oproep van afgelopen maand voor de 
ouderbijdrage is er nog een flink bedrag 
binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor! Wie nog 
niet betaald heeft kan dat nog steeds doen (€22,50 
per kind) het bedrag kan worden overgemaakt 
naar onze rekening NL34RABO0399019969 t.n. 
Ouderraad IKC Beatrix. 
 

Nieuws van de opvang 
Op de opvang hebben we genoten van een 
gezellige muzikale voorjaarsvakantieweek! De 
kinderen hebben instrumenten gemaakt zoals een 
castagnette, een panfluit en een gitaar. We 
maakten een schaal van een oude lp of single. 
Tijdens het playbacken en de stoelendans hebben 
we met elkaar gedanst. We speelden op het 
flessenorgel, maakten muziek met boomwhackers 
en de oudsten mochten proberen trombone te 
spelen. Tot slot hebben we een leuke muziek 
workshop gehad! 

 

 
 

 
 
 
 
 
Nieuws van de psg het Koningskind 
We hebben het thema politie achter ons gelaten. 
Er zijn twee politieagenten op bezoek geweest met 
een politieauto die de kinderen konden bekijken en 
waar ze in mochten zitten. We hebben onze eigen 
politiekleding gemaakt en  geleerd wat er allemaal 
bij de politie hoort. Ook hebben we een echt 
sporenonderzoek gedaan naar alle woordkaarten 
die verstopt lagen in de rijsttafel! De komende 
weken gaan we aan de slag met het thema ‘het 
kleurenmuseum’. We zijn benieuwd wat onze 
kunstenaars allemaal gaan ontdekken. 

19-03 Administratieochtend groepen 8 
(deze leerlingen zijn vrij) 

28-03 Studieochtend groepen 1 t/m 4 
(deze leerlingen zijn vrij) 

14-03 Gebedsgroep 

 
03-04 en 04-04 
15-04 t/m 17-04 
17-04 
18-04 t/m 05-05 

Alvast voor in de agenda: 
Bag2School inzameling 
Kamp groepen 8 
Paasviering 
Meivakantie (start op Goede 
Vrijdag t/m Bevrijdingsdag) 
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Vakantierooster 2025-2026 

Herfstvakantie  18 oktober t/m 26 
oktober 2025 

Kerstvakantie  20 december 2025 t/m 4 
januari 2026 

Voorjaarsvakantie  14 februari t/m 22 
februari 2026 

Paasweekend 
(Goede vrijdag en 
Tweede Paasdag)  

Vrijdag 3 april 2026 t/m 
maandag 6 april 2026 

Meivakantie 
(incl. Koningsdag en 

Bevrijdingsdag)  

19 april t/m dinsdag 5 mei 
2026 

Hemelvaartweekend Donderdag 14 mei t/m 17 
mei 2026 

Tweede Pinksterdag  Maandag 25 mei 2026 

Zomervakantie  18 juli t/m 30 augustus 
2026 

 
Nieuws van de gebedsgroep 
Op vrijdag 14 maart kunt u op het IKC komen 
bidden voor de kinderen en medewerkers. Deze 
maand bidden we in het bijzonder voor de groepen 
3. Gebedspunten kunnen gedeeld worden via de 
gebedsdoos in de hal of ons e-mailadres 
gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. Hier gaan we 
zorgvuldig mee om. We komen om 8.30 uur samen 
op de 1e verdieping, in de zogenaamde 
ondersteuningsruimte. Deze ruimte zit 
tussen groep 7b en 8a (bovenaan de trap linksaf). 
Van harte welkom, ook met kleine kinderen erbij. 
Gods zegen! 
 
Bijbelrooster 
Week 10 Ik hoop het zo! 
Lucas 8:40-9:6 
Jaïrus komt naar Jezus omdat zijn dochter op 
sterven ligt. Onderweg naar het huis van Jaïrus 
wordt Jezus aangeraakt door een vrouw die al 

twaalf jaar ziek is. Jezus maakt haar beter. De 
dochter van Jaïrus wordt opgewekt uit de dood. 
Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad om het 
goede nieuws verder te verspreiden. 
 
Week 11 Wie ben ik? 
Lucas 9:7-27 
Koning Herodes is nieuwsgierig naar Jezus. Aan het 
eind van een lange dag geeft Jezus duizenden 
mensen te eten met vijf broden en twee vissen. 
Aan zijn leerlingen vraagt Jezus wie Hij volgens hen 
is. Petrus weet dat Jezus de Messias is. 
 
Week 12 Wat kan ik doen? 
Lucas 9:28-50 
Op een hoge berg verandert Jezus en verschijnen 
Mozes en Elia aan hem. Petrus vraagt of hij drie 
tenten op moet zetten voor Jezus en de anderen. 
Als ze weer beneden komen, blijkt dat de 
leerlingen geprobeerd hebben een jongen te 
genezen, wat niet gelukt is. Jezus geneest hem 
alsnog. Ook vertelt Jezus dat je groot bent als je 
klein durft te zijn. 
 
Week 13 Help jij mij? 
Lucas 10:25-11:13 
Een wetgeleerde wil weten wie zijn naaste is. Om 
dat uit te leggen, vertelt Jezus een verhaal over 
iemand die onderweg geroofd en geslagen wordt. 
Mensen van zijn eigen volk helpen hem niet, een 
Samaritaan doet dat wel. Jezus leert zijn leerlingen 
een speciaal gebed: het Onze Vader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende maandbrief verschijnt ovb op 3 april 
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